
God gaf ons het meest geweldige geschenk toen Hij zijn zoon 

gaf. Ook al kennen velen van jullie het Kerstverhaal al erg 

goed, toch vertellen we het vandaag ook graag. En als je 

dacht dat je alles al goed kende, weet dan dat dit een 

Kerstverhaal is om extra goed bij op te letten. Want, vanuit 

elke hoek van de zaal vertrekt een pakje. Deze worden aan 

iemand gegeven. 

• Telkens wanneer je het woord ‘Voor” hoort, geef je het 

cadeau naar de persoon voor je.  

• Telkens wanneer je het woord ‘Achter” hoort, geef je het 

cadeau naar de persoon achter je. 

• Telkens wanneer je het woord ‘Over” hoort, geef je het 

cadeau over een persoon: links of rechts. 

• Telkens wanneer je het woord ‘Naast” hoort, geef je het 

cadeau aan de persoon naast je links of rechts. 

 

Wie aan het eind van het verhaal een pakje vast heeft, mag 

het houden. (één per gezin) 

De twee vermoeide reizigers wandelden verder over het pad 

en lieten de donkere, zanderige weg achter zich toen ze de 

drukke stad Bethlehem binnen gingen. 

Over-al waar ze keken, liepen mensen naast of langs hen 

heen, ieder op zoek naar een plaats voor zichzelf om te 

rusten. 

Ieder had zijn of haar stad achter gelaten en was onderweg 

naar Bethlehem met tassen en manden voor de reis zodat ze 



geregistreerd en geteld zouden worden. De jonge vrouw 

zuchtte; ze had zich niet voor gesteld dat het zo vermoeiend 

zou zijn; over heuvels en door dalen. 

Ook al moest de baby bijna komen, en ging ze maar traag 

voor-uit, toch sloeg ze de reis niet over en maakte ze de 

lange reis naar Bethlehem samen met haar man. De reis die 

achter hen lag was lang en zwaar en Maria nam zich voor om 

te rusten zodra het kon.  

Ze bleef even achter op een open plaats en wachtte geduldig 

terwijl haar man van de ene naar de andere herberg ging op 

zoek om te vragen of er bedden over waren om te slapen. Al 

snel werd duidelijk dat er geen plaats voor hen was. De 

laatste herbergier voelde bewogenheid voor het jonge koppel 

toen hij naast Jozef de vermoeide zwangere zag met zo’n 

lange reis achter de rug. 

Hij stelde voor dat ze in de stal zouden slapen naast de 

herberg; daar was nog wel een plekje over. Jozef wilde graag 

een betere plaats voor Maria vinden, maar ze bedankten toch 

de herbergier en volgden hem over de binnenplaats naar de 

stal. 

Eenmaal in de stal naast de dieren en het hooi, konden ze de 

zware reis achter zich laten en werd de baby geboren, een 

zoon. Voor ze hem neerlegde, wikkelde ze hem in doeken 

zodat hij warm zou blijven.. 

Haar man vond achter in de stal een lege voederbak en pakte 

het jongetje over om hem neer te leggen. Voor de dieren was 



dit ook een bijzonder gezicht, een kleine baby in het stro van 

de voederbak.  

De jonge vrouw lachte en keek voor zich uit toen ze zag hoe 

de dieren over de kribbe bogen.  

Later die nacht was de drukte nog niet over. De jonge familie 

werd wakker toen een groep herders naast ze stond die de 

velden achter zich hadden gelaten: ze kwamen voor het 

pasgeboren kind. 

De herders vertelden de jonge vrouw en haar man dat ze 

voor hun ogen een groep engelen hadden gezien. Die 

engelen vertelden hen over het geweldige nieuws van de 

geboorte van de Messias.  

Haastig lieten ze alles achter om de Messias te vinden en zo 

kwamen ze om te knielen voor het jonge kind in de stal. 

Ze aanbaden Hem en zongen over hem en huilden tranen van 

hoop en blijdschap als ze over hem bogen. Met vreugde voor 

op, lieten ze nu de stal achter en gingen naar de stad om 

iedereen te vertellen over de gebeurtenis van die nacht. 

De jonge vrouw boog naar voor en pakte de baby op, ze 

hield hem dicht aan haar hart. Ze dacht terug aan de reis die 

achter hen lag en alle dingen die haar die nacht waren over 

komen; de geboorte, de dieren naast haar kindje, de engelen 

en de herders. 

Ze wist in haar hart dat deze gebeurtenissen een wonder 

waren. De Zoon van God had zijn troon achter gelaten en was 



naar de aarde gekomen voor de mensen. Waar eeuwen 

geleden over was gesproken in profetieën, gebeurde recht 

voor haar ogen. 

Ze keek naar de baby die sliep. Ze wist dat hij meer was naast 

het kindje van haar. Ze hield de Koning van Hemel en aarde 

vast;, de Hoop voor de wereld in haar armen 

 

 


