
Familiedienst 26/05 
1. Opwekking 32: Dit is de dag 
- Toneelstukje achter het gordijn 

 
2. Opwekking 589: Ik ga door de poorten 
- Eerste scène in de poppenkast 

o Gebed door iemand uit de zaal 
o Welkom heten en bedoeling van de dienst uitleggen (kinderen) 

 
3. Opwekking 807: God van licht 
- Tweede scène in de poppenkast 

o Thema: twijfel (terugkoppelen naar 807) 
o Iets in de Bijbel: als een soldaat? 

 
4. Kinderopwekking 12: De wapenrusting van God 
- Derde scène in de poppenkast 

o Gordel: waarheid 
o Harnas: gerechtigheid 

 
5. Opwekking 760: Wie vrees ik nog? 
- Vierde scène in de poppenkast 

o Schoenen: bereidheid 
o Schild: geloof 

 
6. Kinderopwekking 39: Als je gelooft in de Here Jezus 
- Vijfde scène in de poppenkast 

o Helm: verlossing 
§ Gevallen met de fiets, geen helm op –> helm belangrijk… 

o Zwaard: woord 
o Afronden en herhalen: kleine quiz + poll (welke van de 6 vinden jullie nu het 

moeilijkste?) 
 

7. Opwekking 885: Praise (video) 
- Mededelingen 
- Zegenbede 

 
8. Opwekking 704: O kerk, sta op 



Script Bert en Berta 

LIED 1 - Opwekking 32: Dit is de dag 
 
Openingsscène 
Berta: Wooooow, Bert, heb je dat gehoord?!  
Bert: Wat, Berta? 
Berta: Die mega coole muziek!!! 
Bert: Oh ja, dat! Was mooi hè! Maar uuuuh, betekent dat niet dat wij nu eigenlijk aan de 
beurt zijn? 
Berta: Oh ja! Dat had voorganger Jannes gezegd: ‘Na het eerste lied is het aan jullie’. 
Bert: Maar we zijn nog helemaal niet klaar! Zouden er al veel mensen in de zaal zijn? 
Berta: zal ik eens een kijkje nemen? 
Berta neemt een kijkje door het gordijn 
Berta: WOW, Bert, er zitten super veel mensen in de zaal! En ze zijn allemaal aan het 
meeluisteren, denk ik. Wat nu??? 
Bert: Misschien kan de band nog een liedje spelen? Ik had nog een leuk opgewekt liedje 
gehoord, hoe ging die ook alweer? Ik wil juichen voor U, mijn Heer… (mensen proberen laten 
juichen) (...) Laten we dat lied zingen, en laten we dat direct staand doen! 
 
LIED 2 - Opwekking 589: Ik ga door de poorten 
 
Tweede openingsscène 
welkom en gebed 
Berta: Goeiemorgen, iedereen! Het is nu aan ons hè. Maar zeg, ik denk dat Bert een beetje 
verlegen is. Hij heeft wat aanmoediging nodig volgens mij. Willen jullie samen met mij heel 
hard ‘Bert’ roepen?  
Zaal roept ‘Beeeeeert’ 
Berta: Goh, ik denk dat dat nog luider kan. Bert is nog steeds een beetje verlegen. Nog een 
keertje! 
Zaal roept ‘Beeeeert’ 
Bert: (twijfelend) Goeiemorgen iedereen… Oh, maar eigenlijk zien jullie er best wel lief en 
leuk uit! Ik hoef helemaal niet verlegen te zijn! 
Berta: We zullen er dan maar aan beginnen! Deze dienst is een familiedienst, wat betekent 
dat het bestemd is voor jong én oud. En hoe mooi is het om deze dienst in gebed op te 
dragen door de oudste hier aanwezig! Is er hier ene … in de zaal? 
 
… opent de dienst in gebed 
 
bedoeling van de dienst 
Bert: veel op de planning 
Berta: kinderen vooraan – nog niet? Nu naar voren 
Bert: veel liedjes – geen preek, maar toch genoeg te leren – vooral samenzijn 
Berta: genoeg verklapt – nog een liedje – geld ophalen – … met lieve helpers  
 
LIED 3 - Opwekking 807: God van licht 
 



Tweede scène  
thema twijfel + soldaat 
Berta: vrolijk lied – maar ‘in mijn twijfels, in mijn verdriet’ – lied voor mij geschreven  
Bert: Wat bedoel je? 
Berta: toegeven dat ik vaak twijfel - voelt niet altijd Gods aanwezigheid, waardoor twijfel - 
zijn er nog mensen die dat hebben? Als wij dat in een lied meezingen, moet ik toch niet de 
enige zijn die dat ervaart? 
gesprekje/interactie over twijfel ervaring 
Bert: God wil ons hier graag bij helpen - Hij heeft ons iets gegeven in Zijn woord dat ons 
helpt - om ons toe te rusten - als een soldaat - wapenrusting. Zullen we eventjes lezen wat 
hier in de Bijbel over staat? 
 
… leest het bijbelgedeelte (Efeze 6:10-18)  
 
Berta: mooie tekening – nog niet inkleuren – seintje 
Bert: liedje over wapenrusting – soldaat, …, neemt de tieners na het lied mee 
 
LIED 4 - Kinderopwekking 12: De wapenrusting van God 
 
Derde scène 
gordel (waarheid) en harnas (gerechtigheid) 
Berta doet ninja en karatebewegingen (mét geluid) 
Bert: nu aan het doen? 
Berta: soldaten? Oefenen  
Bert: Ja, maar dat bedoel ik toch helemaal niet… 
Berta: Wat wel? Geen soldaten? 
Bert: niet echt vechten – verschillende delen om gewapend te zijn 
Bert: eerste voorwerp - een riem - waarvoor was die nodig? 
Berta: Oh, zodat je broek niet afzakt! 
Bert: bijvoorbeeld, ja… Legt verder uit over de bedoeling van de riem - bij alles vanuit de 
waarheid spreken en leven - eerlijk zijn 
Berta: oh, je bedoelt (situatie met ouders, niet eerlijk zijn) 
Bert: Mooi voorbeeld – God vraagt eerlijk te zijn  
Berta: Ik wil meer weten! Heb je nog voorwerpen? 
Bert: Ja, zeker! Het volgende voorwerp is het harnas - beschermt je hart - vanuit je hart 
oprecht zijn, het juiste doen 
Berta: Oh, maar daar ben ik, denk ik, wel goed in! Ik heb een hele lieve vriendin op school - 
gepest - voor haar opkomen… 
Bert: Dat is weer een heel mooi voorbeeld, Berta! Dat moet je zeker blijven doen! 
Berta: Ga ik zeker doen!  - kinderen inkleuren – gordel en harnas – voorganger Jannes 
toelichten – even roepen?  
 
Zaal roept Jannes 
 
Toelichting Jannes over waarheid en gerechtigheid 
 
LIED 5 - Opwekking 760: Wie vrees ik nog? 
 



Vierde scène 
schoenen (bereidheid) en schild (geloof) 
Berta: nieuwe schoenen – vorige versleten 
Bert: mooi – volgend onderdeel - bereidheid om te vertellen over God 
Berta: moeilijk 
Bert: Waarom dan? 
Berta: sommige mensen lachen me uit, plagen me, snappen me niet… 
Bert: begrijpen – niet makkelijk – toch helpt het ons – ene situatie op school 
Berta: Oh, ik denk dat ik nog een onderdeel weet. Het schild! → vragen aan de kinderen 
waarvoor het schild dient 
Kinderen antwoorden 
Berta: proberen uitleggen? Ik snap het - als soldaat is schild bescherming - tegen pijlen en 
kogels - wij krijgen ook pijlen op ons gericht - door ons geloof kunnen we die pijlen 
tegenhouden - pijl van twijfel bestrijden met schild van geloof… 
Bert: snapt het helemaal – tijd voor inkleuren van schoenen en schild 
Berta: Voorganger Jannes in de buurt 
 
Toelichting Jannes over bereidheid en geloof 
 
Berta: Jannes, doet me denken aan toepasselijk lied – samen zingen?  
Jannes: Goed idee – moet lukken – canon – Bert en Berta? Zaal in 2 verdelen 
Berta: Ik begin 
 
LIED 6 - Kinderopwekking 39: Als je gelooft (in canon) 
 
Vijfde scène 
helm (verlossing) en zwaard (woord van God) 
Bert: Laatst gevallen met de fiets - wilde geen helm aan - mama dwong me ertoe - gelukkig 
had ik de helm aan! Heeft me beschermd 
Berta: geen pijn? - soldaten ook geen helm? 
Bert: goed - helm beschermt je hoofd - in de wapenrusting moet je nooit vergeten / altijd in 
je hoofd houden dat je gered bent door de Here Jezus. 
Berta: mooi nieuws niet vergeten - wat is nu eigenlijk het laatste? Wat missen we nog?  
kinderen antwoorden 
Berta: Goed, het zwaard inderdaad! Waarom? 
Bert: Om ons te verdedigen en aan te vallen!  
Berta: Oh, dus mag ik nu wel vechten dan?! 
Bert: niet vechten – Bijbel – weten over leven 
Berta: bij twijfel in Bijbel lezen – aanvallen met Gods woord  
Bert: snapt het helemaal -  Jannes zal dit nog voor een laatste keer toelichten. En natuurlijk 
mogen de kinderen de laatste twee inkleuren. 
 
Toelichting Jannes (helm en zwaard) 
 
Berta: soort quizje door Loorke – Loorke roepen  
Zaal roept Loorke 
 
Poll en quiz over de wapenrusting 



• Quizvraagje 
•  Quizvraagje 
• Welk onderdeel vinden ze het moeilijkste? 

 
Jannes bidt voor iedereen 
 
Loorke kondigt ‘Praise’ aan (een vrolijk lied) 
 
Opwekking 885: Praise (+ dansje) 
Mededelingen 
Familiale 
Zegenbede 
 
Jannes: zullen we voor de laatste keer Bert en Berta nog even terugroepen? 
Zaal roept Bert en Berta, terwijl Jannes en Loorke zich gereedmaken 
 
Berta: Zeg, Bert, dit was echt wel een fijne dienst hè! De mensen deden zo goed mee! 
Bert: Ja! En wij hebben ook veel nieuwe dingen geleerd! 
Berta: Ik wil hier zeker nog wel eens terugkomen! Zouden jullie dat ook leuk vinden? 
Zaal roept ja/nee 
Bert: we gaan nog een slotlied zingen. Het zal misschien een iets minder bekend lied zijn, maar met 
een prachtige, krachtige tekst. We nemen hier alvast afscheid, misschien tot een volgende keer! 
 
LIED 7 - Opwekking 704: O kerk, sta op 
 
 


