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Zaadjes vol Goed Nieuws

Knip het zakje onderaan uit. Vouw het op de stipellijnen en lijm
de zijkanten stevig vast. Nu heb je een enveloppe voor je
"zaadjes"!
Knip de kaartjes uit en kleur, verf of bestempel ze mooi. Schrijf
eventueel nog een leuke boodschap of je naam op de
achterkant. Steek de kaartjes in het zakje en neem het overal
mee.
Deel overal waar je komt kaartjes uit. Leuke tip: verstop een
kaartje in een bibliotheekboek, of leg het stiekem op het
hoodkussen van je mama of papa! Of waarom geef je geen
kaartje aan de mensen van je kerk waar je nog nooit iets tegen
durfde zeggen?

Zaai jij mee het Goede Nieuws bij jouw vrienden, ouders,
klasgenootjes, of onbekenden? Deel deze kaartjes uit en zaai zo
Jezus' liefde overal om je heen!
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Halleluja
Jezus leeft ! 

J
e bent een parel 

in G
ods hand

Zijn oog is op de m
usjes

en ik w
eet:

Hij ziet ook m
ij!

F.D. M
artin
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God

M
attheus 19:26

Een teken van trouw God houdt van jou!


